
  Romeinen 8 leven uit geloof 

Wat vooraf ging in steekwoorden 

Zitten 5: 12 – 6 : 23 onze positie Of In Adam 

schuldig 

Of In Christus 

onschuldig 

Wandelen 7: 1 – 8: 39 ons gaan In het vlees En of In de Geest 

 

Leef ik in het vlees of in de Geest en waaruit blijkt dat? 

7: 24-25 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, 

onze Heere. Met behulp van steekwoorden is dit beter te begrijpen. David was een man naar Gods hart. Zijn 

positie; zijn ‘zitten’ is in Christus. Maar we kennen de geschiedenis rond Batseba en Uria. Zijn ‘wandel’ was in het 

vlees; in Adam. Toch tastte dit zijn positie bij God niet aan: geen veroordeling, maar wel een oordeel. Hij was 

gered door het Bloed. David veroordeelt zichzelf, lees psalm 51 maar. Zo beschrijft Paulus ook zijn levenswandel 

7: 15 en 1Kor. 3: 15.  

Ex. 14: 13 Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal 

bewerken! Bij verzoekingen is de valkuil iets in eigen kracht te willen doen. Gal. 5: 16-17 Maar ik zeg: 

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert 

tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet 

wat u zou willen. 

 

Doen of gedaan 

Elke godsdienst schrijf je met 4 letters: DOEN, maar het christendom met 6: GEDAAN. Je vertrouwt op 

Gods gerechtigheid. Zo is er dan geen veroordeling voor de mens die in Christus Jezus is. Want wat 

onze pogingen om de wet te houden niet konden doen, heeft God Zélf gedaan in de persoon en de 

dood van Jezus. GEDAAN! 

 

Wettelijke vrijspraak 

Het kruis is de verlossing voor ons (zitten) en de Heilige Geest de verlossing in ons (wandelen). Het 

kruis is de wettelijke vrijbrief voor vrijspraak, maar de Heilige Geest begeleidt ons in de heiliging van 

de levenswandel (Gal. 2: 20). Dat is ook de essentie van Jakobus’ uitspraak: Zo is ook het geloof als 

het geen werken heeft, in zichzelf dood. Daarom begint Paulus dit hoofdstuk met een conclusie: Dus is 

er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar 

naar de Geest. Een conclusie die hij ook in 5: 19 trok. Dit is een onvoorwaardelijke uitspraak zonder 

kleine lettertjes. Het is een wettelijke vrijspraak (zitten). Als we dit niet scherp hebben, voelen we een 

[1] zelfveroordeling (schuldgevoel) door Adam. Het gevolg kan zijn dat we ons moeten ‘bewijzen’. Dit 

leidt tot stress en overgevoeligheden. Een ander gevolg is dat we minder gemotiveerd zijn [2] ‘heilig te 

leven’. Je gehoorzaamt uit angst of plichtsbesef en niet uit een relatie van liefde. Christus is echt 

gestorven en heeft daarmee aan de wet voldaan. Dat je je aan de leefregels wilt houden, komt omdat 

je een relatie met Hem aangegaan bent. In een huwelijk wil je je man of vrouw niet kwetsen. De basis 

is liefde. 

 

Wandel  

De inhoud van hoofdstuk 8 gaat over het leven als hemelburgers. Je gaat niet anders leven, jij krijgt 

een nieuw leven. Lees Ef. 4: 17 – 5: 9. Dit leven groeit in Christus. Zie ook Gal. 5: 13-26. Vaak bid je 

om 10% meer geduld, maar daar gaat het niet om; het gaat om 100% Christus. Dan komt de vrucht 

(enkelvoud) vanzelf. Psalm 1 verbeeldt dit met een boom aan water. De boom doet niets behalve water 

drinken, de vrucht komt vanzelf. Vers 2 geeft aan dat de Geest de macht van de zonde in je breekt. 

De redding is dus de oplossing voor onze wettelijke schuld en voor onze innerlijke morele slechtheid. 



 

Toch zijn er praktische handleidingen in de Bijbel te vinden. Jakobus en 1Petrus staan vol praktische 

tips. Het is opvallend dat veel van die tips niet gaan over geloofsleerregels maar over relaties. Hoe  

behandel je als man je vrouw of je kind? Een stappenplan in verbeteren van relaties staat bijvoorbeeld 

ook in 2Petrus 1: 5-7. 

 

Waarin wil de Geest ons leiden? 

‘Je godsdienst is wat je doet als je alleen bent.’ (William Temple) zie verzen 5, 6 en 12.  

• Kinderen van God vs. 14 zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen 
van God.  De positie van een slaaf en kind was in het Romeinse recht tot een bepaalde leeftijd 

gelijkwaardig. Tenzij je als kind aangenomen werd. Dat beeld van adoptie gebruikt Paulus hier 

ook. De geadopteerde zoon kreeg alle rechten en financiële middelen van de vader. Ook kreeg 

hij een nieuwe naam. Octavianus werd als zoon aangenomen door Julius Caesar en werd keizer 

Augustus. Met dit beeld waren de Romeinen zeer vertrouwd. 

• Geen afwijzing, maar geliefde kinderen vs. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 

ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!  Overdreven schuldgevoel -ik ben niets waard- is 

dus zondig 1Joh. 3: 20. 

• Vertrouwensrelatie met God opbouwen vs. 26-27 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden 

te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit 

voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Geest heeft de functie van een advocaat.  

 

Een kind in Gods gezin kent veiligheid, gezag, intimiteit en zekerheid. In 8: 17 staan nog drie voorrechten 

van een geadopteerde zoon. 1e Erfenis en niet alleen voor de oudste zoon, maar voor iedereen, 2e 

vermaning, een goede vader berispt zijn kinderen om het op een hoger niveau te brengen (Hebr. 12: 9-

10) en 3e ‘net als Christus’ ons karakter wordt door lijden gestaald vers 29. We gaan op Hem lijken. Dit 

is de visie op vervolging Hand. 5: 41 en 1Petrus 4:13-16. 

 

Relaties in de hoofdrol 

Iedereen heeft verschillende relaties: 1e met zichzelf, 2e met God, 3e met gezin, 4e met anderen en 5e 

met de natuur. Vrienden kijken naar hetzelfde, geliefden naar elkaar. In beide vormen van relaties doe 

en laat je dingen niet omdat het moet, maar om de ander te plezieren. Je wilt de relatie verdiepen vs. 

12, 16-17).  

• Vraag: Hoe kijk je naar je eigen relatie met Christus en met medegelovigen? 

• Vraag: Welke relatie bestaat er tussen de gemeente en Christus? 

• Vraag: Hoe verhoud jij je tot de natuur? 

• Vraag: Wat voor gevolgen heeft het als je bovenstaande relaties zuiver ziet?  

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan 

overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch 

tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

Liefgehad dit is gebaseerd op een relatie van liefde, niet van verplichting zoals bij werkgever en 

werknemer. 

Overtuigd kan slaan op een gevoelstoestand, maar ook overtuigd door wettelijk bewijs. Je ‘zitten’ en 

‘wandelen’ komen hier samen. 


