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Gezegende zondag toegewenst 
 
Zondag 14 april   
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan drs. A.J. Fraanje. 
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream. 
Collecten vanmorgen: 1e Kerk, 2e Quotumcollecte. 
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees. 
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream. 
Organist/pianist: Fedde de Vries. 
Collecten vanmiddag: 1e Kerk, 2e Orgel. 
Kids Connected voor de kinderen van de bassischool. 
Kinderoppas door Jannie en Brecht. 
 
Zondag 21 april  
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. W. Feddema. 
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream. 
Collecten vanmiddag: 1e Kerk, 2e Pastoraat. 
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. Ronald Bouw.  
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream. 
Organist/pianist: Fedde de Vries. 
Collecten vandaag: 1e Kerk, 2e Jeugd. 
Kids Connected voor de kinderen van de bassischool 
Kinderoppas door Akkelien en Gryanne. 
 
 
Bloemengroet 

De bloemen gaan deze week met een vriendelijke 
groet van de gemeente naar zr. Jikke Visser – 
Postma, Foarwei 16, Driezum. 

  
Verjaardagen 
 
 
Uit de gemeente 
Afgelopen week is zuster R. Sinia opgenomen in 
Dongeraheem. Het lukt niet meer haar thuis de zorg te 
geven die ze nodig heeft. Een moeilijke beslissing voor haar 
en ook voor Els en Sjolle. We wensen en bidden Riekje 
sterkte toe en dat zij zich ook in Dongeraheem gedragen 
mag voelen door onze hemelse Vader.  
Haar adres is: Dongeraheem, kamer 208, Dongeradyk 67, 
9101GC Dokkum. 
 
Br. K. Bakker is weer thuisgekomen uit het MCL en het gaat 
beter met hem. Zoals het nu lijkt geeft de behandeling het 
gewenste resultaat. 
 
 
 
 

 

 
Ontheffing  
Om gezondheidsredenen heeft Ytsje Meindertsma-van der 
Land, tot haar grote spijt, ontheffing moeten aanvragen 
voor haar ambtswerk als wijkouderling van wijk 1. De 
kerkenraad heeft haar verzoek uiteraard ingewilligd. We 
leven en bidden mee met Ytsje en haar man Ate met alles 
waar ze op dit moment mee te maken hebben. 
De kerkenraad 
 
 
Oud Papier 
Zaterdag 20 april 2024 zal het oud 
papier weer worden opgehaald.  Zet u 
het, goed ingepakt, klaar bij de weg? 
 
 

Muziek- en zangavond 'GENADE ZO ONEINDIG GROOT' in 
Wâlterswâld 
Op zondagavond 14 april (aanvang half 8) zal er in 'DE 
BRON' (Tsjerkeloane 12) te Wâlterswâld weer een muziek- 
en zangavond gehouden worden met als thema 'GENADE 
ZO ONEINDIG GROOT'. Samen zullen we zingen en luisteren 
naar liederen die alles te maken hebben met het genade 
werk van Jezus Christus, Hij die stierf voor ons en de dood 
verslagen heeft. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door Christelijk 
muziekkorps Excelsior Driezum/Wâlterswâld en organist 
Jogchum Sipma. De avond begint om 19.30 uur en de 
deuren van de kerk zijn vanaf 19.00 uur geopend. Na 
afloop van de avond is er gelegenheid om nog even na te 
zitten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. 
Om de onkosten te dekken zal er een deurcollecte 
gehouden worden. 
Wij nodigen u en jou van harte uit om deze avond bij te 
wonen. We hopen er samen een mooie en opbouwende 
avond van te maken, waarin ons geloof versterkt mag 
worden en Gods Naam verheerlijkt wordt met zang en 
muziek. 

 
Lezing over eerste emigranten uit Driezum en Wâlterswâld 

naar Amerika!! 

Op donderdag 25 april, aanvang 19.30 uur, verzorgen Anita 

Terpstra en Jouke H. Dantuma in onze kerk een lezing over 

dorpsgenoten die rond 1850 onder leiding van ds. Hendrik 

Scholte ‘oer de grutte dobbe’ naar Amerika emigreerden.  

(zie bijlage bij nieuwsbrief) 

 
 
 

1324-2024 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
https://youtube.com/live/HXdFHFwGU_s
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
https://youtube.com/live/YcdlhZf4C44
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
https://www.gereformeerdekerkdriesumca.nl/wp-content/uploads/2024/04/Lezing-over-eerste-emigranten-uit-Driezum-en-Walterswald-naar-Amerika.pdf
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Bericht van de Foarwei 
 
Na Pasen….. 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
We hebben het feest van Zijn opstanding uitbundig gevierd 
in de kerk en thuis.  
En wat betekent dat dan daarna? 
Hoe gaat het dan verder? 
In de kerk en in ons persoonlijk leven? 
 
Nou, afgelopen zondag mochten we in de Expeditie-tsjinst 
daar iets van meemaken! Als we dan zo blij zijn met Jezus’ 
opstanding, dan willen we dat vertellen aan iedereen die 
we tegenkomen. Dat kwam in deze Expeditie-tsjinst mooi 
aan de orde. 
 
En intussen leven we toe naar Hemelvaart en Pinksteren en 
zijn er tegelijkertijd signalen dat het kerkelijk seizoen wat 
ten einde loopt. 
De Connected avonden zijn voor dit seizoen klaar en de 
meeste groeigroepen hebben binnenkort hun laatste 
avond. 
 
De zomertijd is ingegaan en daardoor zijn de avonden weer 
wat langer. 
Mooi om daar ook wat van te genieten! 
 
Meeleven 
We leven mee met allen die worstelen met hun 
persoonlijke omstandigheden. Elders in deze nieuwsbrief 
lezen we daar meer over.  
 
A.s. zondag 
Ben ik in het midden van het land (Scherpenzeel) om daar 
twee preekbeurten in te vullen. 
U en jij bent uiteraard welkom in beide diensten in onze 
eigen gemeente. 
 
Komende week 
Komende week ben ik afwezig in verband met een 
studieweek. Het is even nodig dat ik me wat afzonder om 
hopelijk flinke vorderingen te kunnen maken en zo richting 
afronding van de PKN module te komen. 
 
Allen een mooie zondag en een goede week gewenst! 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Een hartelijke groet van de Foarwei 15 
Anneke en Ronald Bouw 
06-38088010 
Ronald.bouw@knid.nl  
 

 
 
Weetje 
Goed of kwaad logische filosofische insteek 
 
 

 
 

Bananendoos actie voor 
Oekraïne 

Op 5 april zijn er 40 bananen 
dozen afgeleverd in Haulerwijk 
Namens de Fryske Riders hartelijk 
dank. 
Wilt u de riders volgen dit kan via 
de website fryske riders 
 
 
 

 
 
Agenda 

14 apr 19.00 uur - Zondagavondzang NGK 
18 apr 20.00 uur - Mannenavond Toertsjerke, De 

Westereen. Spreker Orlando 
Bottenbly 

20 apr 09.00 uur - Ophalen oud papier 
19 apr 20.00 uur - Noordermannen Dokkum m.m.v. 

Ds. Bernard Terlouw 
19/20   april 2024 - Zussendagen 
20 apr 20.00 uur - Mannenzangavond Bedum o.l.v. 

Leo Blees 
21 apr 19.30 uur - Praisdienst Trynwâlden in de 

Ontmoetingskerk, Oenkerk 
25 apr 19.30 uur - Lezing eerste emigranten naar 

Amerika 
12 mei 09.30 uur - Zendingsdienst 
01 jun zaterdag - EO jongeren dag Rotterdam 

 

 
Haal- en brengservice 
Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk 
te gaan dan kunt u contact opnemen met 
Durk Postma tel. 0511 42 41 36 
 
Voorganger: Dhr. R.A. Bouw, Foarwei 15, 9114 RA Driezum. 
Tel. 06-38088010. Mail: ronald.bouw@knid.nl 
 
Kosteres: Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA  
Wâlterswâld. Tel. 06 241 370 07 
 
Redactie: Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij 
tot uiterlijk vrijdag 19 april 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via 
mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl 
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ  
Wâlterswâld. Telefonisch: 06-43141375.  

 
Bankrekeningnr. Kerk: NL52 RABO 0343 357100 
Bankrekeningnr. Diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53  
Bankrekeningnr. Zending: NL87 RABO 0343 3778 10  

 
 

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn 
gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende 

voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt 
bijdragen aan allerlei goed werk. 

 
2 Korintiërs 9: 8 

  

mailto:Ronald.bouw@knid.nl
https://www.gereformeerdekerkdriesumca.nl/wp-content/uploads/2024/04/Het-probleem-van-het-kwaad-I.pdf
https://www.frieserijders.nl/
mailto:ronald.bouw@knid.nl
mailto:nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
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Kort verslag Kerkenraadsvergadering van 13 februari 2024 
 
De vergadering van 13 febr. opent de voorzitter met gebed, daarna zingen we Lied 512: 1 en 3, we lezen uit 1Sam. 3: 1-8 ; God 
roept ons voor het ambt, of roepen wij elkaar? Daarna houden we ons “Stiif kertierke”. Daarna volgt de rondvraag die zonder 
opmerkingen goed gekeurd. 
Bij mededelingen wordt gesproken over de stemming van nieuwe kerkenraadsleden, een ouderling, een diaken en een 
jeugdouderling. Op 20 febr. wordt in een extra vergadering e.e.a. zorgvuldig geregeld. De komende gemeenteavond wordt 
ingedeeld en gezet op 14 maart. De gemeentegids wordt opnieuw verzorgd door Klaas de Boer. De (nieuwe) expeditie diensten 
worden grotendeels ingevuld.  “De Sûkerei” nodigt ons opnieuw uit mee te doen met de viering op 25 aug,  ’s middags om 15:00 
uur. De enquêtecomm. wordt besproken en uitgelegd. Er wordt een prijsopgave gevraagd voor 4 nieuwe led schermen. Die 
worden zo geplaatst dat alle mensen een zo goed mogelijk beeld kunnen zien. De paasmaaltijd wordt gehouden in de Nije Warf. 
We zingen lied 908: 4 en Ytsje Meindertsma sluit af met een dankgebed. 
 
 
 
Kort verslag Kerkenraadsvergadering van 12 maart 2024 
De vergadering opent de voorzitter met gebed, daarna zingen we Lied 213:2, 3 en 5 en we lezen uit het Canonieke boek Daniël 
C33 – 39. Hier wordt kort over gesproken en daarna houden we ons “Stiif kertierke”. Tijdens de rondvraag worden er een paar 
diverse maar algemene vragen gesteld. 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Bij de Mededelingen: Joke Postma  gaat met haar gezin tijdelijk een paar 
jaar verhuizen naar Hawaï. Er is ondertussen een vervanger voor haar als jeugdouderling gevonden, óók vervanging voor Douwe 
Boersma. Het zoeken naar verdere vervanging gaat onveranderd door. De gemeenteavond wordt nog kort besproken. Er komt 
tijdelijke officiële hulp voor de Kids Connected om de leiding met de jeugd zo goed als mogelijk te begeleiden. Er zijn vele 
positieve reacties over en weer vanuit de gemeenten op de kanselruil met de NGK. Er is positief contact met “de Wynroas” voor 
het hervatten van de kerk-school-gezin-dienst. Voor de EO – dag zijn er 36 aanmeldingen. Een verheugend aantal.  Het te zingen 
slotlied is Lied 248: 1 en 3 waarna Arnold Roorda een dankgebed uitspreekt. 
 
 
 
Kort verslag Kerkerraadsvergadering van 9 april 2024 
De vergadering openen we met gebed, daarna lezen we Psalm 33: 1 – 9 en er wordt een korte uitleg voorgelezen, we zingen 
Lied 653: 4 en 6 en daarna houden we ons “Stiif Kertierke”. Na ongeveer 40 jaar nog steeds een waardevolle aanvulling! De 
rondvraag over de notulen van de afgelopen periode leveren geen vragen op. Het zoeken naar nieuwe kerkenraadsleden gaat 
moeilijk. Besloten wordt de meest genoemde gemeenteleden algemeen te vragen. De belijdenis- en doopdienst wordt 
vastgesteld op 2 juni samen dhr. Bouw en met ds. Terlouw. Ook een definitieve datum voor de bevestigings- en afscheidsdienst 
wordt vastgesteld met dhr. Bouw en ds. Timmer. Het zijn prachtige en bemoedigende ontwikkelingen die onze gemeente mag 
meemaken! De werkgroep van de Hagepreek “Sûkerei” organiseert op 25 augustus ‘s middags om 15:00 uur een Hagepreek. Wij 
zijn, als gemeente daarbij uitgenodigd en werken hier aan mee. Om 22:00 uur zingen we Lied 793: 1 en 3, en Margriet Schotanus 
gaat ons voor in 
een dankgebed. 
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Lezing over eerste emigranten uit Driezum en Wâlterswâld naar Amerika!! 
 
 

Op donderdag 25 april, aanvang 19.30 uur, verzorgen Anita Terpstra en Jouke H. Dantuma in onze kerk een lezing over 
dorpsgenoten die rond 1850 onder leiding van ds. Hendrik Scholte ‘oer de grutte dobbe’ naar Amerika emigreerden.  
Voor de pauze belicht Jouke Dantuma de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Deze groep behoorde tot de 
‘Afgescheidenen’. Zij verlangde naar meer orthodoxe opvattingen binnen de Hervormde kerk. Uiteindelijk leidde de beweging 
tot een zelfstandige gereformeerde kerk naast de Hervormde kerk. Veel ‘Afgescheidenen’ voelden zich onheus bejegend en 
waren van mening dat er geen sprake was van godsdienstvrijheid. In de hoop op een beter leven, rijkdom en religieuze vrijheid 
ontvluchtte een aantal dorpsgenoten Fryslân en stichtte samen met achthonderd andere Nederlanders het dorpje Pella in 
Amerika. Hieronder onze eerste kosteres Minke Thomas Bouma-London en Hiltje Aukes Viersen-Sipma. Laatstgenoemde staat 
centraal in het boek ‘Hiltje’: een Friese vrouw op zoek naar een beter leven in Amerika. Schrijfster Anita Terpstra reconstrueert 
na de pauze op basis van historische documenten, brieven, memoires en familiegeschiedenissen het vaak harde bestaan van 
Hiltje, haar familie en de andere bewoners van Pella.  
 
Ook wordt in deze lezing aandacht geschonken aan Pieter Heerkes Viersen. Hiltje was zijn stiefmoeder. Pieter Heerkes Viersen 
bleef als enige uit het samengestelde gezin in het ‘Heitelân’ achter. Het leven van Pieter Heerkes Viersen stond bijna geheel in 
het teken van de Afscheiding. Vele jaren was hij lid van de kerkenraad, eerst als kerkvoogd (kerkmeester), later als ouderling, 
preses of scriba, voorlezer, voorzanger en als kerkadministrateur. De vermogende Viersen heeft een groot deel van de financiële 
lasten van de jonge gemeente gedragen en mocht in 1874 de eerste steen leggen van de nieuwe kerk aan de Foarwei in 
Wâlterswâld. Onze gemeente heeft de familie als blijk van waardering een prachtige statenbijbel met zilveren sluitwerk 
geschonken. In 1927 is deze bijbel terug geschonken. 
 
 

 
 


