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4Q521

Wat als God niet doet wat je verwacht?

IN ZIJN PERSOONLIJK LEVEN MERKT HIJ EVEN NIETS VAN GOD. Want je zult maar rond het jaar

30 n. Chr. in een kerker van Herodes zitten. Tijd te over om over alles na te

denken en een goede behandeling is er zeker niet bij . Het zwaard valt nog net niet

omdat je een beroemd en gevierd persoon bent, maar even zo goed… De twijfel

slaat bij Johannes de Doper toe. Aan alles wat hij beweerde, twijfelt hij nu. Hij

verkondigde het koninkrijk van God en dat Jezus de verwachte Messias zou zijn.

Maar daar merkt hij in zijn huidige situatie niets van. Hij stuurt daarom twee van

zijn volgelingen naar zijn familielid Jezus. Let op, hij heeft dus nog contact met de

buitenwereld. Matt. 11:2-5 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van
Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het
Die komen zou, ofverwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen:
Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen
kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden
opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij
geen aanstoot neemt. Ook opvallend is dat Hij die tekenen op eigen gezag doet: Ik
zeg u. Anderen smeken God om het wonder te doen. Zo eigent Jezus zich

goddelijke kracht toe.

Jezus gebruikt teksten uit Jesaja. Zoals 29: 18 Op die dag zullen de doven
horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de
ogen van de blinden zien. Jes. 35:5-6 Dan zullen de ogen van de blinden worden
opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele
springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. En ook 61:1 De Geest van de
Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te
brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen
van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten,
opening van de gevangenis. Maar in het antwoord van Jezus aan Johannes komen
een paar punten voor die niet in Jesaja staan; doden worden opgewekt

bijvoorbeeld.

Jezus haalt Jesaja aan, maar Hij verwijst indirect ook naar bronnen buiten de

Bijbel. In die tijd leefde de messiaanse verwachting sterk. In de Dode Zeerollen is

veel geschreven over de messias en de eindtijd. Hier komt 4Q521 om de hoek

kijken. Dit is een tekst horend bij de Dode Zeerollen die gaat over de verhouding

tussen God en Zijn Messias. Het ademt Joodse messiaanse verwachtingen en legt

een nauwe relatie met vroegchristelijke messiaanse overtuigingen. De tekst

-gevonden in de vierde grot bij Qumran en opgenomen in een catalogus onder

nummer 521- dateert uit ca. 30 v. Chr. Het beschrijft activiteiten die in de Bijbel

(Jesaja 49:7-11 en Ezechiël 34:23) in verband worden gebracht met de Messias.
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4Q521 vertelt dat de Messias gewonden geneest, doden opwekt, waakt over armen,

heiligen leidt en optreedt als hun Herder. Als je Psalm 146 ernaast legt zijn de

overeenkomsten frappant.

Terug naar het antwoord van Jezus. Hij had kunnen zeggen: Ja, Ik ben de

Messias die komen zou. Maar eigenlijk vraagt Hij aan Johannes en mij : Wat

verwacht je van de Messias? Kijk wat Ik doe en trek je conclusie. Hij levert bewijs

dat Hij aan de verwachtingen van de Messias voldoet zonder dat Hij ons daartoe

dwingt. In Markus 2:1-12 gebruikt Jezus ook deze tactiek; zie wat Ik doe en

accepteer Mijn woorden en goddelijk gezag.

In feite geeft Jezus vaker op deze manier aan dat Hij goddelijke macht bezit,

maar dat Hij ons niet wil dwingen. Ja, wij moeten kiezen, echter uit vrije wil

anders is het geen keuze uit liefde. Een paar voorbeelden: Matt. 12:18 Maar als Ik
door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u
gekomen. Lukas 4:18-21 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft;
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie
gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het
welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de
dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren
op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in
vervulling gegaan.

Ook de uitspraak Ik ben de Goede Herder is een directe verwijzing dat Hij
God zelf is. Ez. 34:12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij
te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik
zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en
donkerheid.

Het belangrijkste stuk van de gereconstrueerde tekst van 4Q521 luidt:

1 want de he]melen en de aarde zullen luisteren naar zijn gezalfde

2 en alles wat] in hen is, zal niet afwijken van de geboden van de heiligen.

3 Span uzelf in, u die de Heere zoekt in zijn dienst!

4 Zult u niet hierin de Heere vinden, allen die hopen in hun hart?

5 Want de Heere zal toezien op de vromen en de rechtvaardigen zal hij bij naam noemen

6 en op de armen zal zijn geest zweven en de getrouwen zal hij met zijn kracht vernieuwen.

7 Want hij zal de vromen eren op de troon van eeuwig koningschap,

8 door gevangen in vrijheid te stellen, blinden ziende te maken, de gebo[genen] op te richten.

9 En voor [al]tijd zal ik me houden [bij hen die] wachten en in zijn trouw zal hij [

10 En de vru[cht van een] goed [werk] zal bij niemand op zich laten wachten.

11 En glorierijke dingen die niet bestonden, zal de Heere doen, zoals hij heeft gez[egd:

12 Want hij zal de dodelijk gewonden genezen en de doden zal hij levend maken, aan de armen zal hij een

goede tijding brengen.

De stukjes tussen teksthaken zijn slecht leesbaar of ontbreken.




