GENEsIS 11: 1-9 1

BOUWMATERIAAL

ARAD-SIN WAS VAN 1834 TOT 1823 v. CHR. KONING van de stad Larsa in het

huidige Irak. Van hem zijn veel teksten in spijkerschrift bewaard gebleven.
Zo zegt een inscriptie over één van de vele bouwwerken die hij liet bouwen: Ik heb
daar voor eenwig mijn koninklijke naam gezet ... om mij te loven voor de toekomst,
heb ik een stichtingsinscriptie van mijn vorstelijke lof in de fundering ervan neergelegd.
Maar wie, behalve enkele historici, kent zijn naam nog?

Een andere, bekendere koning, Nebukadnezar, die van her grote Babel dat ik
gebonwd heb, deed ongeveer hetzelfde. Alle stenen voor zijn bouwwerken of
restauraties werden gestempeld met zijn naam. Tienduizenden ervan zijn
teruggevonden bij archeologische opgravingen.

Verder redenerend kom je wuit bij dat andere grote bouwproject: de
torenbouw van Babel. De bouwers van stad en toren hadden eigenlijk dezelfde
intentie: de eigen naam vereeuwigen en eenheid bewaren in taal en volk. De mens
wilde zelf centraal staan en hij kwam in opstand tegen God. Het bouwmateriaal
was klei afkomstig uit de eigen omgeving. Daarvan bakte men grote hoeveelheden
dode stenen ter ere van zichzelf.

Opmerkelijk genoeg gebruikte God hetzelfde bouwmateriaal. Hij vormde
daaruit een levend wezen, de mens. Een wezen naar Zijn beeld, met wie Hij kon
communiceren.

De bedoeling van de stad en toren was God de loef afsteken en naar God
opklimmen. De eenheid van taal was aanvankelijk de basis van succes. Toen stak

God daar een stokje voor; Daarom gaf men haar de naam Babel want daar maakte de
HEERE de taal van heel de aarde tot gebabbel )* (Gen 11:9).

Maar God is ook een bouwmeester. Hij is de architect van een andere stad.
Het begin van het bouwproces wordt verteld in Handelingen 2. Het gebabbel van
alle volken wordt opeens weer tot één taal. Die stad is niet bedoeld om bij God te
komen, want God is Zelf namelijk het fundament. 1Kor. 3:11 Want niemand kan
een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Evenals bij Babel
worden stenen gebruikt. In tegenstelling tot de stenen van Babel zijn de stenen van
Gods stad levende stenen. 1Petrus 2: 4-5 en kom naar Hem toe als naar een levende
steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan
wordt u ook zelf, als levende stenen, gebonwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus
Christus.



2 BOUWMATERIAAL

Het bouwproces van deze beide steden, Babel en het nieuwe Jeruzalem, is
nog niet klaar. We kunnen het eindverslag echter al lezen in Openbaring.
Openbaring is daarmee het boek van twee steden. Waarvan wil je inwoner zijn?
Hoe wil jij naam maken? m

)* deze woordspeling komt in het Hebreeuws BBL (Babel de stad) en BLL (balal wat verwarren betekent)
goed uit de verf. Babel is in het Akkadisch Bab-Ilim wat 'de Poort van God' betekent.

Babel nu

In onze tijd zijn nog nooit zoveel technische mogelijkheden tot communicatie geweest. Digitaal,
schriftelijk of mondeling, echt onuitputtelijk. Mark Zuckerberg van Facebook beloofde dat Facebook will
rewire the way people spread and consume information. Inderdaad, maar de sociale media hebben de drie
fundamentele factoren die de samenleving bouwen zoals sociale samenhang, een gedeelde geschiedenis en
vertrouwen verzwakt. leder zijn eigen bubbel en waarheid. Exemplarisch vind ik het voorval dat ik als
schooldirecteur meemaakte. Ik vroeg een jongen die met een mobieltje uit de we kwam: “Wat doe je?” Hij
antwoordde doodleuk: ‘Tk heb de verkering uitgemaakt’. Dan weet je dat er iets grondig mis is. We
communiceren niet meer. We schreeuwen naar elkaar. Luisteren is er niet bij. Relaties lopen stuk. En

waarom? Omdat we God als ankerpunt verloren hebben?





